
Van: Ina Van Den Berg <inapierhagen@gmail.com>
Verzonden: Thursday, October 21, 2021 2:31:19 PM
Aan: inapierhagen@gmail.com <inapierhagen@gmail.com>
Onderwerp: Bezwaar openstellen Kerkbuurt Oost
Beste gemeente Sliedrecht,

U, die al jaren zorgen heeft over alle leegstand van winkels ( en 
inmiddels ook woningen) in het centrum van Sliedrecht (hoe kan het ook 
anders met die toren hoge huren van de winkelpanden en woningen in het 
centrum), heeft weer wat verzonnen om, in uw ogen, het winkelgebied 
aantrekkelijker te maken.
Dit wilt u doen door Kerkbuurt Oost toegankelijk te maken voor auto’s 
in de vorm van een één-richtingsweg. Gaande vanaf de Waterkeringweg 
richting de P.C. Hooftlaan/ Rivierdijk.
In het plan dat u heeft liggen noemt u deze route “aanLOOP route. Nu 
heb ik bij LOPEN een ander gedachten dan iets met 4 wielen een bonk
(al dan niet roestig) ijzer en een (vervuilende)motor.
Ik zie bij een aanLOOP route het volgende beeld voor me: vaders en 
moeders met (kleine) kinderen, broertje en zusjes die een cadeautje 
mogen gaan kopen voor papa of mama, opa en oma’s met kleinkinderen, of 
te wel: mensen van (heel)jong tot (heel) oud, die gezellig gaan
winkelen op het plein. Mensen van elders die met de waterbus het mooie 
dorp Sliedrecht willen gaan bekijken, en dan door het mooie
winkelstraat van Sliedrecht lopen. En dan gaat u een winkelstraat
maken met auto’s?! Dat is echt ongehoord!
Daar waar steeds meer steden en dorpen de winkelstraat als een
autovrije zone (gaan) gebruiken, gaat u het openstellen voor auto’s?!
Hoe krom kan je denken?!
En ik kan er werkelijk waar, geen beeld van krijgen wat deze actie
voor meerwaarde heeft voor het winkelend publiek. Laat staan voor de 
toeristen die hier heen komen.
De kruising Gantelweg - Waterkeringweg is nu al een zeer 
onoverzichtelijk kruispunt, waar ook nog eens veel verkeer door racet
(ik ben blij dat ik uit de kleine kinderen ben, want wat een gevaar,
en daar komt dan ook nog eens de draai richting de Kerkbuurt Oost bij. 
Hoe kort zal het duren voordat er aanrijdingen komen met materiële 
schade? Daarnaast wil ik bij me eigen ook geen beeld oproepen hoe het 
er uit gaat zien als er een (oud)persoon en of kleine kinderen worden 
aangereden. Want ik kan u verzekeren: dit gaat vroeg of laat gebeuren!
Bent u dan bereid om tekst en uitleg te geven aan deze slachtoffers??
Om nog maar niet de spreken over letselschade die ongetwijfeld daaruit 
voortkomen.
En wat denk u: laten we eens fijn voor de huizen van de bewoners op 
Kerkbuurt Oost parkeerplaatsen gaan maken?! Want het is zo fijn voor 
het winkelende publiek dat ze de auto dicht bij de winkels kunnen 
parkeren?!



Tja, er zijn rond de winkels gelukkig geen andere parkeer mogelijkheden…….!

Wij als bewoners van Kerkbuurt Oost wonen al minder rustig dan dat u
in de gaten heeft.
Ik ben dan ook wel erg benieuwd, als u op dit stuk van de Kerkbuurt
had gewoond, of u nog zo’n voorstander van dit plan was geweest.
Oh wacht, het merendeel van de raad is een man, die ruiken hun
slaapkussen en zijn vertrokken om vervolgens de hele nacht niets meer
te horen. Herrie, nee hoor niets gehoord. ‘s Nachts moet je slapen!
Sorry hoor, maar zo is het toch of niet dan heren?!

Wij wonen aan het einde van Kerkbuurt Oost en we hebben nu al elke dag
én nacht veel geluidshinder van alle vrachtauto’s die vanaf het plein
of elders van de Kerkbuurt komen aan denderen ‘s morgens in alle
vroegte. Soms begint dit al om 4:15 uur!!! En ja, de winkels moeten
bevoorraad worden, en ik heb diep respect voor deze chauffeurs die,
als u nog lekker ligt te slapen, en wij er van wakker worden, voor dag
en dauw opstaan om uw winkels te bevoorraden.
Laat staan als daar straks náást alle busjes van PostNL, DHL, GLS en
weet ik veel welke bezorger er nog meer rond toeren op de Kerkbuurt,
er ook nog eens gewone auto’s gaan rijden!!!!
Dat wordt dan echt niet meer, als opa en oma zijnde met onze
kleinkinderen, gezellig gaan winkelen op de Kerkbuurt of op het plein.
Wij moeten tenslotte het stuk van de Oosterbrugstraat naar de winkels
lopen, en daar rijden dan auto's.
En wat denkt u van onze minder mobiele mensen, die gezien hun ziekte
of ouderdom niet meer zo flexibel zijn (en niet op zij kunnen springen
voor een auto die aan komt rijden) en blij zijn dat ze “rustig” op hun
gemak, zonder gevaar omver gereden te worden, richting de winkels
kunnen lopen. Ze schrikken nu al zichtbaar als er ineens een fiets of
e-bike aan komt racen.
En dan hebben we het nog niet gehad over de uitstoot van al de
uitlaatgassen. De auto’s moeten stoppen voor de bolder aan het einde
van de Kerkbuurt Oost. Dus dat is remmen (al dan niet piepend), een
stationair draaiende motor en dan weer optrekken om weg te rijden. De
milieuvervuiling slingert je om de oren. Om maar te zwijgen over de
stank van al het verkeer. De deuren van de balkons, de ramen van de
woningen, maar ook de roosters in de ramen, ze moeten allemaal dicht
blijven om het geluid, stank en fijnstof buiten te houden.
Wij wonen op dijk niveau, en ik kan u wel vertellen, dat wij ‘s
nachts al geen ramen of roosters meer open kunnen hebben voor frisse
lucht. Puur vanwege het feit dat de scooters en vrachtauto’s ‘s nachts
en ‘s ochtends vroeg vlak langs je huis rijden. Daar komt dan straks
ook nog eens het verkeer overdag bij!!
Ja we moeten ventileren roept de landelijke overheid, maar kapot gaan
aan de uitlaatgassen, dat maakt niet uit zegt de plaatselijke
overheid!!!
En wat denkt u van de oudere aan de Zoutstoep. Klein balkonnetje aan
de zuiden kant, dus aan de Kerkbuurt kant. Heerlijk om nog enigszins
in contact te staan met de buitenwereld. Zeker in het voorjaar als de
zon weer gaat schijnen, of zomers als het in hun huiskamers te warm
wordt. De wereld die voor (zieke) ouderen toch al zo klein is. Zij
moeten straks binnen blijven! Een gesprek met voorbijgangers is door
het geraas van de auto’s niet meer bij.
Weet u hoe het is om zó beperkt te zijn?
En weet u hoe het is als je het beetje vrijheid dat je misschien nog
heb, ontnomen wordt door een stompzinnig plan als een winkelstraat



open te stellen voor verkeer?!
En weet u hoe het is als er niet naar je geluisterd wordt, doordat er
mensen zijn, die een bepaald ideaalbeeld hebben over iets waarvan ze
diep in hun hart misschien óók wel zeggen: het is gekke werk, maar we
doen het tóch, want anders hebben we gezichtsverlies?
Weet u écht hoe het voelt om niet gehoord te worden?
Ik hoop van ganse harte, dat als u in ouderdom bent gekomen, u de
gezondheid heb om er op uit te trekken. Maar neem van mij aan, er komt
een dag, dat ook u alleen maar voor het raam zit, en weinig bezoek
krijgt en zelf u afleiding moet zoeken, omdat kinderen en
kleinkinderen het te druk hebben om steeds naar pa en/of ma te gaan
als die zich eenzaam en alleen voelt. Wat is er dan fijner om buiten
op je balkon of voor op je straatje te zitten en aanspraak te hebben
van de mensen die je goedemorgen/middag wensen of met een knikje
voorbij lopen!
Je voelt je eigen dan nog mens en er toe doen!!
Maar ook die dingen worden de oudere onder ons ontnomen. En dan nog
campagne durven voeren voor de eenzame ouderen?! U moet zich schamen!
U ontneemt zelf de bewoners het laatste beetje contact!! Is dat nu een
gemeentelijke overheid die er is voor zijn burgers??
Als u deze plannen, die gelukkig maar €200.000!!!! (beter als zo heel
veel) gaat doorvoeren, bent u in plaats van de middenstand te helpen,
de middenstand en horeca aan het afbreken!
Maar ook uw bewoners die in dit gedeelte van de Kerkbuurt Oost wonen,
aan het verjagen en dat betekend nog meer leegstand op de Kerkbuurt.
Is dat echt wat u als gemeente wil?
Kan het me eigen niet voorstellen!!

Toen wij een aantal maanden geleden in Sliedrecht kwamen wonen, wij
komen van buiten Sliedrecht, waren we zielsgelukkig dat we zo midden
in het auto vrije centrum kwamen te wonen. Door mijn beperking wat
lopen betreft was ik zo blij dat ik op de Kerkbuurt kon gaan wonen.
Nu kon ik eindelijk heerlijk met mijn 4 kleinkinderen (in de leeftijd
van 6 maanden tot 3 jaar) zo het rustige centrum in lopen (tenslotte
is uw slogan geweest vooral in Corona tijd: steun de plaatselijke
middenstand!!! Maar nu de Lock down er niet meer is geldt dit denk ik
niet meer), zonder de kleinkinderen voortdurend te moeten toeroepen:
“kijk uit, komt een auto aan”. Ho jongens, er komt nog een auto aan
enz. enz.! Want zeg nou zelf, hoe leuk is het om als opa en oma met je
kleinkinderen naar de speeltuin op het plein te gaan om te spelen en
een ijsje te eten?
Maar met deze ideeën van u, ontneemt u ook dit plezier van mij.
En zeg dan niet: zoveel auto’s komen er niet, want als dat zo is,
heeft het hele plan van op de Kerkbuurt auto’s toe te laten totaal
geen zin!
Ik ben in die paar maanden dat wij in Sliedrecht wonen, verrast over
de mentaliteit van de Sliedrechters.
Zo hartelijk, en vriendelijk. Maar u haalt wel, door het doorduwen van
deze maffe actie, mijn mening kei hard naar beneden!

Ik heb hierin Sliedrecht ook nog niemand gesproken, die zegt: wat een
super idee! Dat ze daar niet eerder opgekomen zijn!!!
De mensen die ik spreek, en u leest ook de mails en sociale media, is
er nog NIEMAND die hier enig begrip voor op kan brengen of het nut van
dit onbezonnen idee ziet.
Ik adviseer u dus ook om dit belachelijke besluit terug te draaien en
als bestuurder uw ongelijk te bekennen. Dat doet echt geen pijn hoor!.



Ik denk dat u daarmee bij alle Sliedrechters meer respect afdwingt dan
dat u dit idee nu doorduwt.
Denk er nogmaals over na, en denk daarbij vooral aan de oude(re)en
eenzame bewoners in uw gemeente. Maar ook aan de mindervalide bewoners
en mensen die een visuele handicap hebben. Gezien de woningen aan de
Oosterbrugstraat en de bewoners aan de Zoutstoep mensen zijn, al dan
niet met een beperking door hun ouderdom.
Zodat ook zij door u niet vereenzamen omdat ze binnen moeten
zitten/blijven (vanwege de fijnstof van de auto’s, en het lawaai van
het verkeer) en gewoon heerlijk en veilig kunnen gaan/blijven lopen
over uw mooie winkelstraat.
Laat het duidelijk zijn dat ik u als persoon niet wil aanvallen of
kwetsen, maar ik hoop dat ik met deze brief de situatie enigszins
onder de aandacht heb kunnen brengen. Het is voor ons als bewoners van
Kerkbuurt Oost een heel serieus probleem, waar we de rest van ons
leven mee te maken hebben. De beslissing die u nu neemt op dit
project, zal nooit en ten nimmer meer teruggedraaid kunnen worden.

Ik wens u allen veel wijsheid toe in dit besluit!

We zien graag een reactie van uw kant tegemoet.

-- 
Met vriendelijke groet,
Ina Pierhagen


