
 
Het onrecht van Sliedrecht 
 
Mijn afgelopen 3 weken waarvan 2 in Sliedrecht waren intens, met vele mooie momenten maar ook 
verdrietige. 
 
Verdrietig omdat ik niet kan begrijpen dat de Sliedrechtse politiek net als in Den Haag zo ver 
verwijderd is van haar inwoners. 
De communicatie is en was ronduit slecht, nu wil iedereen na veel mails van mijn kant afspreken en 
rondjes in het park lopen. 
 
Uw inwoners houdt u minimaal en zeer slecht op de hoogte, ik wil eigenlijk andere woorden gebruiken 
maar mijn ouders hebben mij netjes opgevoed. 
 
Groene longen die moeten verdwijnen voor verdichting, terwijl bij alle landelijke partijen het 
tegenovergestelde staat of stond…websites worden aangepast alsof het niets is… 
 
Blijkbaar ligt er een enorme druk vanuit demissionair Den Haag om huizen te bouwen in en rondom 
Sliedrecht. 
 
Vreemde keuze voor een ooit welvarend dorp, dat helemaal niet meer zo welvarend is of lijkt. 
 
Naast de A15 met uitstoot, naast de rivier met uistoot, naast Chemours en HVC. 
 
Fijnstof, Pfas en stikstof problemen. 
 
Wat zouden de oude wijze bomen in het park ons inwoners vertellen als ze een stem hadden. 
Gelukkig hebben veel inwoners laten zien dat ze een stem hebben van elke politieke voorkeur en 
geloofsovertuiging heb ik steun gekregen, gigantisch veel prive apps en facebook berichten. 
En wat hebben de kinderen hun best gedaan voor en in het park, door de mooie bordjes te maken en 
protest borden. 
 
Veel mensen bedanken mij, omdat ze zelf te druk zijn. Ik ben trots op de inwoners van Sliedrecht voor 
de hoge opkomst in de Raadszaal, tijdens de Noord Zuid verbinding informatie avond en tijdens de 
wandeling in het park en leuke picknick. 
 
Ben ook vermoeid, heb er slapeloze nachten van. Krijg ook veel steun van inwoners die zich niet vrij 
voelen een mening te hebben….en vrouwen die sturen dat ze nooit meer zomaar hetzelfde gaan 
stemmen als hun echtgenoot, daar ben ik trots op zeker nu net voor de landelijke verkiezingen. 
 
Een park dat vol komt met Tablis hoogbouw, recreatieve voorzieningen die worden verplaatst naar 
een kaal weiland in Sliedrecht Noord, een vervuilende sluipweg met 9700 verkeersbewegingen dwars 
door het dorp heen. 
 
En waarom…….Ik zeg nee en blijf nee zeggen. Op de slecht georganiseerde informatieavond over de 
Noord Zuid verbinding werd ook duidelijk dat het project 42 miljoen euro gaat kosten en een nieuw 
zwembad zit er niet in. Het Caribad gaat 20 miljoen kosten en ik zie Sliedrecht failliet gaan. Er waren 
een aantal inwoners met verhitte reacties, geef ze geen ongelijk, is het beleefd, wellicht niet, maar is 
het beleefd om de inwoners in eerste instantie helemaal niet uit te nodigen, dat ik als mode 
ondernemer het hele dorp moet wakker schudden, lijkt mij niet. 
 
Hou uw inwoners tevreden door op elke mogelijke manier van communicatie contact te houden. Niet 
alleen via website van de gemeenteraad. 
 
Wij wonen al verdicht, er zijn meer provincies en mogelijkheden. Laat Sliedrecht met rust, knap het 
op, renoveer het, zorg ervoor dat we weer een sfeervol welvarend dorp worden, waar mensen van 
heinde en ver graag hun geld uitgeven.  
 



Maar vooral hou het grote groen, blijf ervan af, geef de bomen mest, spit de grond om,  snoei ze op 
de juiste manier, laat hem staan en zie de brede welvaart ervan in. 
 
Laat hem dit jaar nog staan, we zullen dan goed ja nog veel beter voor deze boom zorgen, geef hem 
die mogelijkheid bied hem die kans, zo krijgt die boom Kairos. Extra nu tijd, een nieuwe mogelijkheid 
en onverwachte kans.  
 
Deze nu tijd met alle vervuiling en stadse problemen is een serieuze tijd, neem het serieus, hou de 
weinige natuur in Sliedrecht staan. Je kunt grote bomen niet vervangen door mini boompjes. 
 
Voor mij is het nee tegen Noord Zuid verbinding dwars door ons dorp heen, nee tegen bouw in het 
Park.  
 
Ja voor burgerparticipatie en ja voor toepassing omgevingswet. Weten alle huurders van Tablis 
bijvoorbeeld al dat ze hun huis moeten verlaten, moeten gaan verhuizen… 
 
Geen onzin meer!  
 
Doe uw werk als volksvertegenwoordiger.  
 
Ik ben er vananavond niet bij, wat heb ik lang nagedacht, zelfs een ticket geboekt voor 
dinsdagochtend vroeg. Maar ik ben op tennisvakantie, ik maak deel uit van een team.  
En ik laat mijn team niet in de steek. Ik zal ook Sliedrecht niet in de steek laten. 
 
Ik wens u een mooie integere open avond. 
 
En ik ga ervan uit dat er niet gebouwd gaat worden in het park. 
 
Dankuwel voor de tijd voorzitter. 
 
Vriendelijke groeten Simone de Groot  
 


