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Ik zal een jaar of 15 zijn geweest, inmiddels zo’n 35 geleden wanneer ik Elektra binnenval, en wat mij meteen
opviel was de gemoedelijke sfeer die er hing. Er werd gebabbeld, muziek gedraaid, naar een bandje gekeken en
ik voelde mij meteen thuis, ik en mijn vrienden werden gelijk geaccepteerd.

Door dit open karakter en de gastvrijheid, plus het feit dat er vrijwel elk weekend een activiteit georganiseerd
werd, bleef ik terugkomen en veranderde ik van reguliere bezoeker naar vaste bezoeker.

Na enige tijd werd ik ‘geronseld’ door jongerenwerker Henk, die mij aanspoorde om actief mee te gaan doen
met het reilen en zeilen van Elektra. Deze man verdient overigens een gouden plaquette aan de muur van het
pand. Hij heeft zijn ziel en zaligheid met tomeloze energie in zijn werk gestopt, en was niet alleen in staat om
mensen aan elkaar te verbinden, maar ook aan Elektra met alle bijbehorende activiteiten.

Wat begon met het meehelpen met schoonmaken, posters plakken, de jaarlijkse verfbeurt, mondde later via de
barwerkgroep, tuinfeestcommissie en programmaraad uit in deelname aan het bestuur, van waaruit ik ook het
Sportcafé een tijdje heb mogen draaien.

Het unieke concept van een jongeren zelfbestuur zorgde voor verantwoordelijkheidsgevoel, en heb ik leren
luisteren en open te staan voor andere ideeén, de basis bestond uit samenwerken met begrip en respect voor
elkaar.

Er was een groot gevoel van saamhorigheid, we deden het, en doen het nog steeds met z’n allen. De lijst met
vrijwilligers is flink, en deze mensen zetten zich allemaal belangeloos in. Mede dankzij hun inzet was, en is het
mogelijk om zoveel moois te kunnen organiseren; theater, muziek, een 3-gangen menu in het Eetcafé of een
thema-avond, iedereen is betrokken en zet zijn/haar beste beentje voor om er een geslaagde activiteit van te
maken met de bescheiden middelen die voorradig zijn.

Zo werden er ook muziek workshops gegeven voor zang, bas, drum en gitaar, wat mensen de kans bood om hun
hobby op een laagdrempelige manier uit te oefenen, en hun al dan niet aanwezige talenten verder te ontplooien.
Hieruit zijn diverse bandjes en samenwerkingen ontstaan, Elektra en bruisende creativiteit zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden!

Uit dit alles heb ik een grote sociale kring op mogen bouwen waar ik tot op de dag van vandaag nog van mag
genieten.

Elektra is een plaats om te ontmoeten, ongeacht je afkomst, achtergrond, of welke overtuiging dan ook, je bent
en voelt je altijd welkom, een warm bad als het ware. En het is een plek van ontwikkeling, wat van generatie op
generatie op een natuurlijke wijze overgedragen wordt.

U begrijpt mijn relaas. Ik ben zeer dankbaar dat ik dit plekje heb mogen vinden, ben daar ontzettend gegroeid
en had mij dan ook geen betere weg naar volwassenheid kunnen wensen, wat ik de huidige generatie en de
daaropvolgende generaties vanzelfsprekend meer dan gun.
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