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Beste griffie,

Hierbij een ingezonden brief m.b.t. Elektra. Zouden jullie deze willen toevoegen aan de
ingekomen stukken t.b.v. de raadsvergadering van morgenavond 11-2?

Beste raadsleden, 

Middels deze brief wil ik graag mijn positieve ervaringen met Elektra met jullie delen. 

Ik kwam 30 jaar geleden als 18 jarig meisje binnen in Elektra door mijn (inmiddels)
huidige liefde. Een leeftijd waar je nog op zoek bent naar jezelf. Ik voelde mij er gelijk
thuis!
Er waren jongerenwerkers en vrijwilligers aanwezig die mij ook het gevoel gaven dat ik
welkom was. Het voelde anders dan de reguliere kroegen in Sliedrecht. Hier kon je
echte gesprekken voeren met oud en jong en andersdenkenden. Ik voelde echt
verbinding. 

De jongerenwerkers stimuleerde mij om deel te nemen aan het vrijwilligerswerk. Door
hen en de vrijwilligers leerde ik in de werkgroepen notuleren, discussiëren,
vergaderingen voorzitten, coördineren en deelname aan het algemeen bestuur.  Ook
het organiseren van het Tuinfeest, achter de bar staan vanuit de bar werkgroep,
persberichten schrijven, omgang met de pers en posters ontwerpen in de publiciteit
werkgroep en nog vele andere zaken. Zoals u kunt lezen een breed scala aan
mogelijkheden en waarin ik vaardigheden heb ontwikkeld waar ik nog steeds veel aan
heb ik mijn huidige werk.  

Ik leerde mijn mening onderbouwd te geven en ik ontwikkelde mijzelf steeds meer. Ze
hebben mij geïnspireerd om weer te gaan leren, want de sociale verbinding en de
maatschappelijke waarde in Elektra voelde zo goed en als een warm bad. Logischerwijs
heb ik gekozen voor een sociaal maatschappelijke richting en ik werk inmiddels al 20
jaar in de GGZ. 

In de zomers pleegde we met een club gedreven vrijwilligers die inmiddels mijn
vrienden waren geworden,  onderhoud aan het pand.
We hebben destijds een activiteitencommissie opgezet. Onder leiding van de
jongerenwerkers die je tips en trics gaven en met je mee dachten, organiseerden we de
leukste thema feesten. Een Country & Western avond, Tropical beachparty, 70-ties
feesten etc. Niets was te gek, hier leerde we omgaan met een budget en je
organisatietalent werd steeds verder ontwikkeld. Zelfs uitbaters van andere kroegen in
Sliedrecht kwamen langs als bezoeker en hielpen je tot diep in de nacht om de zaal
weer in zijn oude staat terug te brengen. Zelfs hierin kwam de verbinding! 
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Door de muziek workshops en het muzikantencafé heb ik er basgitaar leren spelen en 
heb ik destijds met veel plezier gebruikgemaakt van de oefenruimte voor bandjes.

Ik heb in Elektra vriendschappen gesloten met mensen die ik anders nooit ontmoet had, 
van elk pluimage en verschillende culturen. Het mooie aan deze mensen die vrijwilliger 
waren is dat je voor elkaar klaarstond. Had je ergens een probleem mee, dan was er 
altijd wel iemand die je kon voorzien van goed advies. Ik heb diverse bezoekers zien 
ontwikkelen in mooie beroepen en durf zelfs te zeggen dat Elektra ervoor heeft gezorgd 
dat mensen weer op het juiste pad in hun leven kwamen. Zonder Elektra had de 
toekomst voor sommigen onder ons er minder rooskleurig uitgezien. Want helaas 
kregen we ook te maken met het feit dat vrienden overleden, ook hier was Elektra met 
de jongerenwerkers heel belangrijk. Je werd opgevangen en we zorgden voor elkaar.

De maatschappelijke waarde van Elektra (als bezoeker en vrijwilliger) is voor mijn 
ontwikkeling en waar ik nu sta in het leven van zeer groot belang geweest.
In de huidige maatschappij die steeds harder en egoïstischer wordt, waarin naar elkaar 
omkijken of elkaar helpen niet meer vanzelfsprekend is gun ik elke jongere en burger uit 
Sliedrecht en omstreken deze zeer belangrijke maatschappelijke sociale plek. Waar je 
welkom bent, ondanks je afkomst, geloof of overtuigingen. Je mag en kan hier je 
talenten ontdekken en ontwikkelen als vrijwilliger of bezoeker in een veilige, 
maatschappelijke, sociale en culturele omgeving op een laagdrempelige manier. 


