
Elektra, ons tweede thuis 

Ook wij hebben in ons leven veel tijd door mogen brengen in Elektra. Als bezoeker, vrijwilliger, 
vriend, vriendin, bestuurder… noem maar op. De een binnen gekomen in de tienerjaren en 
letterlijk opgegroeid in Elektra. De ander wat later ingestroomd, maar vanaf dat moment ook 
nooit meer weggegaan. We hebben elkaar daar gevonden en dat verhaal is inmiddels uitgegroeid 
naar een mooi gezin met twee kinderen waar we super trots op zijn. En oh wat zouden we graag 
zien dat ook zij later hun weg zouden kunnen vinden naar een plek als Elektra. Want wat hebben 
we daar met elkaar veel beleefd en geleerd. De liefde gevonden. Vrienden voor het leven 
gemaakt. Verdrietige en mooie momenten met elkaar gedeeld. Elektra is zoveel meer dan alleen 
de basis van het jongerenwerk en een poppodium. Of zoals door de gemeente benoemd ‘een 
sociale kroeg’. Elektra is voor ons, en velen met ons, een tweede thuis. Een leerschool. Een plek 
waar je altijd binnen kan lopen, want er is altijd wel iemand om een praatje mee te maken. Een 
plek waar je altijd welkom bent, waar overigens iedereen welkom is en waar iedereen elkaar in 
zijn waarde laat en elkaar respecteert. Zulke plekken zijn zeldzaam in de harde maatschappij 
waar we in leven. Maar Elektra is er een van. En daar zijn we met elkaar maar wat trots op!  

En dan nu de verdrietige realiteit die ons echt aan het hart gaat… deze mooie plek van verbinding 
zoals hij was, staat ineens ter discussie. Het moet ‘een bruisend poppodium’ worden, maar er 
mogen vooral niet teveel informele ontmoetingsmomenten omheen bestaan. Dat moet maar in 
de commerciële kroeg. En dan kom je daarna maar naar een bandje of theater voorstelling kijken 
om 21.00u. En dat is nu precies waar de plank volledig misgeslagen wordt. Elektra bestaat niet 
uit losse activiteiten. Het is een groot samenhangend geheel, waarbinnen voor ieder wat wils bij 
te dragen is. Te leren is. Te ontmoeten is. Iedereen kan zijn talenten op een passende manier 
inzetten en ontwikkelen. En door met elkaar van het geheel te zijn, voelt iedereen zich ontzettend 
verantwoordelijk. Voor de plek en voor elkaar. En door Elektra weg te zetten zoals dit nu wordt 
gedaan, wordt hier totaal geen recht aan gedaan. 

Een aantal jaren geleden, is vanuit een goed hart en met de beste bedoelingen bedacht dat het 
goed zou zijn als Elektra gerenoveerd zou worden (dit was overigens ook onvermijdelijk gezien als 
het achterstallige onderhoud door de gemeente) en hier een breder maatschappelijk doel aan te 
hangen (wat op zichzelf helemaal geen verkeerd idee is). Maar met de jaren die zijn verstreken en 
de politieke context die is veranderd, lijkt dit idee helaas niet geland zoals dat ooit de bedoeling 
was. Elektra is een politieke speelbal geworden, en dat had nooit mogen gebeuren. Wij zijn ervan 
overtuigd, dat de situatie er heel anders uit had kunnen zien, wanneer er van begin af aan vanuit 
verbinding en vertrouwen gesprekken waren gevoerd. Als recht was gedaan aan de mooie basis 
die er ligt in Elektra. Waar we met elkaar ontzettend hard aan gewerkt hebben de afgelopen 
decennia. De wereld is niet maakbaar, we beginnen niet vanaf 0. Durf vertrouwen te hebben en 
ga verder op basis van verbinding. Als het daar al niet te laat voor is.  


