Elektra, ons Elektra

Elektra is voor mij en voor vele anderen, de plek die ze hebben gevormd zoals ze nu zijn.

Denk aan vriendschappen, relaties, memorabele tuinfeesten, blues avonden en zo nog veel
meer evenementen en activiteiten.

Het was de plek om samen te komen, nieuwe mensen te leren kennen van allerlei verschillende
achtergronden en met andere interesses.

Dé plek om je te ontwikkelen als muzikant en/of hobbyist.

Vanaf dat ik 15 jaar oud ben kom ik al in Elektra en met heel veel plezier. Als je het mij vraagt;
mijn tweede thuis en dat zal ik ook altijd zo blijven zien. De persoon die ik nu ben en wat ik doe,
is voor het grootste deel te danken aan Elektra en de mooie mensen die ik daar heb leren
kennen.

Tot op heden zet ik mij nog steeds met alle liefde in als vrijwilliger bij Elektra en help ik bij andere
werkgroepen wanneer dit nodig is. Is het de Entree Werkgroep, Barwerkgroep en/of het Eetcafé.

Elektra, de plek die ik maar al te graag aan nieuwe kennissen/vrienden liet zien. En dat nog
steeds wil, maar helaas weten we allemaal dat dit nu niet mogelijk is. En dat doet zeer.

Met het verdwijnen van Elektra in haar huidige vorm, zal een grote leegte ontstaan bij de
jongeren, bezoekers en vrijwilligers. Waaronder ikzelf.

Op zoiets unieks zou de gemeente Sliedrecht trots mogen zijn.

En Elektra een beladen term? Als je het mij vraagt alleen een emotioneel beladen term door de
vele onuitwisbare herinneringen die daar zijn gemaakt.



