
Van:
Aan: griffie Sliedrecht
Onderwerp: Elektra, Sliedrechts leukste plekje
Datum: vrijdag 7 februari 2025 13:57:26

Beste lezer,

Ongeveer 18 jaar geleden (ik was toen 16) zette ik mijn eerste voet in Elektra. Er stonden
wat bandjes en ik mocht eindelijk met m'n zus en haar vriend mee. Ik vond het geweldig,
al kende ik daar op dat moment nog niemand. Pas 4 jaar later werd ik een vaste bezoeker.
Ik leerde ineens heel veel leuke mensen kennen, en ontmoette ook mijn (inmiddels ex)
partner waar ik jaren mee samen ben geweest. Bijna al mijn vriendschappen van nu zijn
ooit ontstaan in Elektra.

Elektra is voor mij een plek waar ik mag zijn wie ik ben. Het maakt niet uit hoe je er uit
ziet, wie je bent en wat je achtergrond is. Je wordt er geaccepteerd, iets wat lang niet altijd
vanzelfsprekend is in Sliedrecht.
Na een tijdje wilde ik ook iets 'terug' doen aan Elektra en ben ik ruim 10 jaar tot de grote
sluiting met veel plezier vrijwilliger geweest.

Elektra voelt na al die jaren nog steeds als thuiskomen. Ik heb me er nog nooit onveilig
gevoeld dankzij alle vrijwilligers en bezoekers. Ik snap de beladenheid van de naam
'Elektra' daarom totaal niet. Als ik aan de naam 'Elektra' denk, denk ik vooral aan
gezelligheid, bandjes ontdekken, sfeer, de mensen en natuurlijk tuinfeest.

Wees welkom om zelf te ervaren hoe Elektra voor ons allemaal voelt. Alleen maar leuk,
nieuwe bezoekers. En denk er vooral ook aan dat Elektra voor heel veel mensen juist een
positief gevoel oproept.
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