Elektra: Een Plek van Verbinding en Geluk

Toen de term “Elektra is een beladen term” werd gebruikt, bracht dit bij mij meteen
herinneringen naar boven die ik graag wil delen. Niet alleen met de inwoners van Sliedrecht,
maar vooral met de jongeren van vandaag.

Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Het was juni 2013, en voor het eerst zat ik zelf
aan de bar van Poppodium Elektra. Eerder was ik wel eens met mijn ouders naar Tuinfeest
gegaan, maar nog nooit had ik zelf de stap gezet om binnen te komen. Dat moment was voor
mij het begin van iets bijzonders. Een hele nieuwe wereld ging voor me open.

Direct had ik contact met de barman, en al snel ontstonden er goede gesprekken. We dronken
samen een heerlijke chocolademelk. Hij is nu, bijna 12 jaar later, nog steeds een van mijn
goede vrienden. Dit was voor mij bijzonder, omdat ik niet bepaald goed was in het maken van
vrienden. Het gaf me niet alleen vertrouwen in de plek, maar ook in mezelf.

Op diezelfde dag ontmoette ik de liefde van mijn leven. Mijn partner bevond zich toen in een
ontzettend zware periode, net een maand na het verlies van zijn moeder. Elektra werd voor
ons beiden een plek waar we steun vonden, een plek waar we samen door moeilijke tijden
heen konden komen. Het gaf ons het gevoel dat we er niet alleen voor stonden, wat voor mij
destijds onbetaalbaar was.

Nu, bijna 12 jaar later, zijn mijn partner en ik trotse ouders van een geweldige dochter en
verwachten we binnenkort een tweede. Elektra heeft voor mij het geluk in het leven gebracht.

Daarnaast heb ik gezien hoe veel van mijn vrienden, die ik ook in Elektra heb ontmoet,
hetzelfde geluk hebben gevonden. Vriendschappen die uitgroeiden tot relaties, gezinnen
werden gesticht en partners voor het leven werden gevonden. Elektra is voor hen net zo’n
bron van geluk geworden als voor mij. Dit is iets wat je iedere jongere zou willen toewensen:
een plek waar je jezelf kunt zijn, waar je kunt groeien, waar je je netwerk uitbouwt en
uiteindelijk het geluk vindt.

Elektra is voor mij meer dan een ““ kroeg”; het is een plek waar je mensen ontmoet die samen
met jou door het leven gaan, een plek waar je steunt en gesteund wordt. Het is een plek die het
leven kan veranderen, zoals het mijn leven heeft veranderd.



